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In deze rubriek laten  
we lezers en lezeressen 
van Atelier aan het  
woord over schilderen, 
creativiteit en inspiratie.

ATELIER-LEZER 
WILLIAM VAN DER ZANDEN 

‘Boordevol 
 plannen’

TEKST: HEIN DIK BEELD: AUKE HAMERS

‘Passie voor kunst heb ik van kindsbeen gehad. Bevlogen was ik. Enthousiast. Altijd 
tekenen en schilderen. Ik kom niet uit een familie waarin men met kunst bezig was, 
generaties lang waren het bij ons vooral stukadoors, maar in mij borrelde het van de 
creativiteit. Laurel en Hardy tekende ik graag na. Op school en ook later had ik vooral 
aandacht voor tekenen. Ik had zoveel ideeën die ik in beelden wilde vertalen.
De natuur, landschappen, historie en muziek zijn mijn inspiratiebronnen. Neem alleen 
die fantastische rijkdom aan kleur in de natuur. In mijn schilderijen is kleur ook heel 
belangrijk, gedurfde kleuren die ik in felle, snelle toetsen neerzet. Enthousiasme en 
creativiteit komen samen. 
Muziek inspireert me ook. Klassieke muziek zoals Händel, maar ook jazz en lounge, 
ongelooflijk wat kan ik daar heerlijk van genieten tijdens het schilderen. Dan raak ik 
bijna in trance. Radio 4 en Sublime FM staan vaak aan terwijl ik bezig ben. Muziek is 
emotie, net als schilderen. Ik luister ook graag naar pop. Ik ben zelfs discjockey 
geweest.
Aanvankelijk was ik vooral bezig met aquarelleren. Heerlijk, dat samengaan van water 
en verf. De techniek is me bijgebracht door een bekende kunstenaar in Breda bij wie ik 
een tijdje les heb genomen. Tegenwoordig werk ik ook veel in acryl. Mijn stijl is 
gedurfder, losser, opener geworden; de opzet is krachtiger.
Ik heb ook portretten van musici gemaakt, zoals o.a. Ramses Shaffy en Louis 
Armstrong. Stads- en dorpsgezichten doe ik ook. Anton Pieck vind ik een fantastische 
kunstenaar. Door zijn werk goed te observeren heb ik enorm veel geleerd. Ik wil de 
kijker die nostalgische, kosmische ervaring bezorgen die ten grondslag ligt aan m’n 
werk.
Blauw, turquoise en oranje zijn mijn lievelingskleuren. Die vind je bijna steeds terug in 
mijn werk.
Als het mogelijk is, doe ik graag mee aan exposities, kunstroutes en live action 
painting. Mijn werk is te zien geweest in de Grote Kerk van Breda, in restaurants, maar 
het hangt ook in een medisch centrum. Als ik werk op facebook laat zien, krijg ik altijd 
veel reacties. Beroepskunstenaar ben ik niet, maar kunstenaar ben ik absoluut. Ik zit 
boordevol plannen. Niet alleen voor schilderijen, ook voor kunstprojecten.
Mijn atelier heb ik ingericht op de zolder van het huis dat mijn vrouw en ik bewonen. 
Dankzij het dakraam heb ik prima licht van buiten, maar ik heb ook daglichtlampen. 
De muren zijn wit, er is voldoende ruimte voor een paar tafels en een paar ezels, al is 
het niet enorm groot. Het is mijn schatkamer.
Ik schilder niet voor één persoon in het bijzonder, maar daarop heb ik een 
uitzondering gemaakt toen mijn moeder overleed. Voor haar heb ik toen in aquarel 
het bidprentje voor bij haar afscheid geschilderd. Ze hield enorm van ballet, dus heb ik 
er een balletdanseres op gezet.’
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